
Hou jij van werken met kinderen? 
Wil je samen met een groep multiculturele kinderen uit de wijk                                                                
optrekken en hen de liefde van Jezus delen?  
 
We zijn op zoek naar 
 

Vrijwilliger voor de kinderbijbelclub 
 
House of Light is een onderdeel van House of Hope. Twee keer per maand beleggen we op zondagmiddag 
een samenkomst voor volwassenen en een Bijbelclub voor kinderen uit de wijk.  
We eten eerst samen met de volwassenen en daarna gaan we met de kinderen naar een eigen locatie. We 
doen spelletjes, zingen en bidden samen, luisteren naar een Bijbelverhaal en leren een Bijbeltekst. Verder 
maken we mooie dingen of spelen samen buiten.  
Samen met een team - vier mensen per keer - willen we betrokken zijn op de geestelijke nood in de wijk, en 
naar de kinderen de handen en voeten van de Heere Jezus zijn.  
 
Wat vragen we van jou? 

• Je bent overtuigd christen met een liefde voor Gods Woord en kan dit overbrengen aan kinderen. 

• Je houdt van kinderclubs, en het lijkt je leuk om dat in een in interculturele setting te doen. 

• Je bent eenmaal per maand op een zondagmiddag beschikbaar met een commitment voor minimaal 
een jaar. 

• Je wilt eenmaal in de twee maanden een Bijbelverhaal voorbereiden en leiden en de andere keren een 
ander onderdeel van de Bijbelclub voor je rekening nemen. 

• Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een man.  
 

Wat bieden we jou? 

• Mooie contacten met een multiculturele kindergroep (8-10 kids). 

• Ieder half jaar overleg/bemoediging en een jaarlijkse teamuitje. 

• Individuele coaching rondom kinderwerk. 

• Reisvergoeding. 
 
Interesse? 
Gaat je hart sneller kloppen? Wil je vrijblijvend meer informatie? Neem dan voor eind augustus contact op 
met Andrea van den Dool, andrea.vandendool@houseofhope.nl of 06-10 808826. 
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